VRIENDSCHAPSCERTIFICAAT

1950

Dawn

MET LIEFDE GEMAAKT DOOR:

VERJAARDAG
12 oktober
STERRENBEELD

Weegschaal

FAVORIETE KLEUR

bordeauxrood

HOBBY'S

Ip’s verzamelen en rock-n-roll dansen

FUN FACT

Het kost Dawn minimaal drie kwartier om
zich aan te kleden voor een avondje uit

MODE-ICOON
Audrey Hepburn

FAVORIETE ACCESSOIRE
haarlinten

FAVORIET DRANKJE
aardbeienmilkshake
TYPERENDE UITDRUKKING
Daddy-O! (Coole gast!)
FAVORIET MUZIEKGENRE
rock-n-roll

FAVORIETE (TEKEN)FILM
Cinderella (Assepoester)
MODEBEELD

Rockabilly

Dit decennium laat ons kennismaken met Dawn, een vrolijke muzikale jongedame met haar
tot aan haar taille. Ze gaat gekleed in de populaire look die de dameskleding in de jaren 1950
domineerde, met een ingesnoerde taille en een wijde rok (met petticoats eronder) en haar haar
is half opgestoken met haar favoriete haarlint. De mode in de jaren 1950 legde de nadruk op

elegantie en perfect bijpassende accessoires.

Patroon uit het boek ‘Modieuze Poppen Haken'.



